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Beste mensen,  
 
Via deze nieuwsbrief geven we jullie een overzicht van de 
projecten die we in 2024, dankzij jullie steun, hebben 
uitgevoerd.  
 
Yean, Marco en Dilan hebben 15 juni t/m 6 juli 2024 een 
bezoek gebracht aan Cambodja en weer projecten kunnen 
uitvoeren. 
 
Vanuit Nederland heeft Yean in samenwerking met haar zus 
Oun allerlei projecten uitgevoerd. Wij zijn heel erg blij dat zij 
ons hiermee kan helpen.  
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Projecten Stichting Hart voor Cambodja 2024  
 

400 dekens  
Vroeg in de ochtend vroeg zijn we met de tuktuk naar Yean’s jongste zus Kraham gereden. Een ritje 
van ongeveer 20 minuten. Oun heeft hier 400 dekens laten bezorgen. Omdat de dekens (geperst) in 
een grote zak zitten moet het allemaal losgemaakt worden en in een klein zakje worden gedaan. Met 
zijn zessen zijn we aan deze grote klus begonnen. Allereerst werden alle ventilators die in het huis 
aanwezig waren bij ons neergezet want het was al erg warm, zo’n 37 graden. De uitdrukking “vele 
handen maken licht werk” klopt helemaal want binnen 2 uur hadden we alle 400 dekens keurig 
netjes opgevouwen in een bijgeleverd zakje met rits gedaan.  
 
De dekens hebben we uitgedeeld in het plaatselijke ziekenhuis van Siem Reap. Als we aankomen 
worden we ontvangen door 2 artsen. Omdat wij het liefst zelf de dekens uit willen delen worden er 
eerst de nodige telefoontjes gepleegd. We krijgen te horen dat we geen foto’s op de afdeling mogen 
maken. Dit in verband met de privacy van de patiënten. We geven aan dat we de dekens graag aan 
de kraamafdeling van het ziekenhuis willen geven. Er wordt in overleg besloten dat de 
verpleegkundigen de dekens komen ophalen en uit gaan delen. Al heel snel komen wel 10 zusters 
aanlopen met allemaal een grote kar bij zich. Per afdeling wordt aangegeven hoeveel patiënten ze 
hebben en de dekens worden door ons in de kar gelegd. We maken nog wat foto’s van de groep 
zusters en nemen afscheid.  
 

 
 
 

Verbandmiddelen  
We mochten dit jaar 2 x 23 kilo aan bagage 
meenemen per persoon. Van de EHBO vereniging 
Staphorst hadden we veel verbandmiddelen gekregen 
die ze in Cambodja goed kunnen gebruiken. In een 
klein plaatselijk ziekenhuis heeft Yean’s zus de 
verbandmiddelen aan een arts gegeven.  
 

 
 



Lesmateriaal 
We zijn naar het plaatsje Pnhom Thom 
gereden, een rit van ongeveer 3 uur. Hier 
woont Yean’s zus Oun. Hier hebben we dingen 
kunnen voorbereiden voor onze projecten. Om 
al onze projecten te kunnen bezoeken hebben 
we een taxi geregeld. We gaan langs een 
boekhandel die veel schoolmateriaal heeft. 
Hier bestellen we schriften, pennen en 
leesboeken maar ook verschillende 
spelmaterialen zoals hoepels, strandtennis, 
springtouwen, kubus spelletjes en voetballen.  
 

Brillen uitdelen 
We kregen heel veel brillen van “Van den Bosch” brillenzaak uit Nieuwleusen en van particulieren. 
Deze hebben we op verschillende plekken laten aanmeten en uitzoeken. Veel mensen konden een 
bril vinden waardoor ze beter konden zien.  

Rijstzakken uitdelen 
 
Dag 1 
We hebben 20 zakken rijst en dekens in de taxi geladen en 
zijn naar een heel arm dorp gereden. We kwamen na 45 
minuten rijden aan bij een tempel complex. In een 
bijgebouw van de tempel konden we de zakken rijst en 
dekens goed uitdelen. Het was fijn dat er schaduw was 
want het was erg warm. Er waren 20 gezinnen uitgenodigd 
die allemaal opgehaald werden. Het dorpshoofd had een 
lijst met namen gemaakt zodat we zeker wisten dat de 
goede personen het zou krijgen. Hij ging iedereen 1 voor 1 
langs en controleerde of het deze persoon was en als het 
klopte moesten de mensen een vinger afdruk op papier 
zetten. Wij moesten hier wel om lachen (beetje 
overdreven). Mensen waren erg blij en dankbaar en 
kwamen ons na de tijd allemaal even bedanken. Moe maar 
voldaan kwamen we terug in ons hotel.  

 
 



Dag 2 
Vanmorgen weer erg vroeg opgestaan want we hebben een drukke dag voor de boeg. We rijden om 
6:30 uur van ons hotel naar het plaatsje Pnhom Thom om ongeveer een half uurtje rijden. Als we er 
aan komen zit er al een grote groep mensen op ons te wachten. Oun heeft 40 arme, gehandicapte en 
oudere mensen uit de omgeving uitgenodigd om een zak rijst op te komen halen. De mensen kunnen 
lange tijd eten van de zak rijst van 50 kilo en hoeven zich hier dan geen zorgen over te maken. Het 
uitdelen verloopt goed en na de tijd komen mensen ons bedanken. Ouderen worden opgehaald met 
een scooter, tuktuk of met een Cambodjaanse trekker. Iedereen vertrekt met een lach op zijn 
gezicht.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1e basisschool 400 sporttenues uitdelen 
We laden 15 zakken rijst en 400 tenues met 
sportkleding voor een basisschool in onze taxi. 
We rijden naar het plaatsje Sisophon om de 
bestelling op te halen bij de boekenwinkel 
schriften, pennen, leesboeken en verschillende 
spelmaterialen. Als de auto helemaal vol is 
vertrekken we naar de 1e basisschool.  
Deze basisschool ligt op het platteland en nadat 
we een uur over verharde wegen hebben 
gereden moeten we de laatste 10 kilometer nog 
over zandpaden rijden. Omdat we niet precies 
weten waar dit schooltje ligt worden we 
opgehaald door een leraar van de school. Hij 
rijdt het laatste stuk voor ons uit. Maar omdat 
de weg zo slecht was en er veel diepe kuilen in zaten liepen we al vrij snel vast en zat de bodem van 
onze taxi aan de grond. We besluiten om een deel van onze vracht over te laden in de veeauto 
waarmee de leraar rijdt. Omdat de auto dan nog te zwaar is besluiten Yean, Dilan en Marco om 
achter op de veevoer wagen te gaan staan om zo ervoor te zorgen dat de taxi toch verder kan. Zo 
komen we naar veel heen en weer gehobbel aan op onze bestemming.  
Als we onze taxi parkeren onder een grote boom komen al veel leerlingen aangerend om te kijken. 
We pakken alle spullen uit de auto en leerlingen helpen mee om alles naar de klaslokalen te brengen. 
We geven aan elke leerling een schrift, pen en een sporttenue. We zien erg veel blije gezichten. 
Leerlingen trekken hun nieuwe sporttenue gelijk aan en gaan hierna netjes in een rij buiten staan. 
Wanneer alle 400 leerlingen buiten staan schenken we het spelmateriaal en leesboeken.  

 



 

 
Speeltoestellen  
Ook schenken we speeltoestellen 
zoals een schommel en 2 
voetbalgoals.  
De leraren bedanken ons en willen 
graag met ons op de foto. Een erg 
mooi gezicht 400 kinderen in een 
oranje sporttenue. Het lijkt het EK 
voetbal wel. 
Nadat we iedereen uitgezwaaid 
hebben vertrekken we om naar 
een andere basisschool te gaan. 
Eerst de 10 kilometer zandweg 
weer terugrijden. Dit keer staan 
Dilan en Marco in de veewagen. 
We zijn anders bang dat de taxi 
weer vast gaat lopen. Eenmaal 
aangekomen op de verharde weg 
nemen we afscheid van de leraar 
die ons weer terug heeft gebracht.  
 
 

 
 
 
 



2e basisschool schoolbanken 
Op deze school hebben we 12 
schoolbanken geschonken. We komen 
na een lange rit aan bij de school. We 
delen de schriften en pennen uit aan 
de leerlingen die er erg blij mee zijn. 
Ook heeft Yean snoep mee genomen 
uit Nederland gesponsord door Van 
Dijk Groothandel B.V., deze deelt ze uit 
aan alle leerlingen. De lerares laat 
trots de nieuwe schoolbanken zien en 
vertelt dat het een hele vooruitgang is 
met wat ze hadden.  
We geven deze school ook leesboeken 
en spelmateriaal zoals voetballen, 
strandtennis, hoepels, springtouwen 
en kubussen om mee te spelen. 
 
 

2 schoolborden schenken aan een basisschool  
Op een basisschool op het platteland in Campong Chaum schenken we 2 schoolborden. Leraren en 
leerlingen zijn er erg blij mee.  
 
 

Sjaals uitzoeken op de markt om te verkopen in Nederland  
We kopen sjaals in op de markt in het stadje Siem Riep. Deze gaan we in Nederland weer verkopen 
en de winst gaat naar de stichting Hart voor Cambodja. Yean had al geïnformeerd naar welke kleur 
sjaals belangstelling is. De sjaals zijn te koop voor 15 euro. Dus als je nog een leuk cadeau zoekt voor 
iemand komt gerust bij ons langs.  

 
 
Diepvries 
Elk jaar verkopen we loempia’s en de opbrengst hiervan gaat naar de Stichting Hart voor Cambodja. 
Omdat onze oude diepvries kapot was gegaan hebben meneer en mevrouw Talen voor de tweede 
keer een nieuwe diepvries geschonken. Hier zijn we erg blij mee. Bedankt Talen Witgoed! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loempia’s 
Wil je ons steunen? Wij verkopen loempia’s op bestelling! 5 stuks voor € 6,- (bevroren).  
Je kan de loempia’s bij ons bestellen. Neem even contact op met een van ons als je interesse hebt. 

 

 
 

Donateurs gezocht 
Ben je al donateur? Misschien heb je in het verleden zo nu en dan geld gedoneerd aan Hart voor 
Cambodja. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee. En moet je dat vooral blijven doen! 
 
Maar... heb je weleens overwogen om donateur te worden en op vaste momenten een bedrag te 
schenken? Je kan via onze site gemakkelijk online een donatie maken, via deze link: 
https://www.hartvoorcambodja.nl/?page_id=274 Via een incasso, die je natuurlijk met een simpele 
melding weer stop kan zetten, wordt dan je donatie geïnd. Zo heb je er geen omkijken meer naar.  
 
Met vaste inkomsten uit de donateurs kunnen we namelijk nog meer projecten doen in Cambodja. 
Dus: draagt je ons een warm hart (voor Cambodja) toe? Word dan donateur voor een vast bedrag. 
Dat kan per maand, halfjaar, jaar of eenmalig, aan jou de keuze (deze donaties kun je bij de 
belastingdienst als gift aanmerken).  
 
Wij rekenen op je! 
 
 

Bedankt! 

We willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar een gift/schenking of donatie heeft gedaan aan 
onze Stichting. Ook volgend jaar blijft Hart voor Cambodja zich inzetten en met jullie steun zien we 
het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet!  
 
Namens het bestuur,  
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