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Beste mensen,  
 
Via deze nieuwsbrief geven we jullie een overzicht van de 
projecten die we in 2023, dankzij jullie steun, hebben 
uitgevoerd.  
 
Dit jaar hebben Yean en Marco een bezoek gebracht aan  
Cambodja en weer projecten kunnen uitvoeren. 
 
Door corona zijn helaas veel mensen in de problemen 
geraakt, mensen hadden al heel weinig en door corona is 
de werkgelegenheid nog slechter geworden.  
 
Vanuit Nederland heeft Yean in samenwerking met haar zus 
Oun allerlei projecten uitgevoerd. Wij zijn heel erg blij dat 
zij ons hiermee kan helpen.  
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Project rijst 
Yean en Marco zijn 18 juni t/m 8 juli naar Cambodja geweest om de projecten te realiseren. 
Elk jaar delen we zakken rijst uit omdat er voor ouderen en gehandicapten niets geregeld is. Zij zijn 
afhankelijk van familie die hen eten geeft.  
 
Dit jaar zat er ook een blinde man bij deze groep. Hij vertelde dat hij een oogontsteking heeft gehad, 
waardoor hij aan beide ogen blind is geworden. Ondanks dat hij niks ziet, vangt hij zijn eigen vis. Dit 
doet hij door te voelen in het water en zo de vissen uit de modder te pakken. Hierbij is hij wel 
afhankelijk van het weer. Omdat het nu heel droog is in Cambodja en er te weinig water in de rivier 
zit, kan hij momenteel niet zelf vissen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Project school 
De auto zat vol geladen met schooluniformen, teenslippers, schriften, pennen en klamboes. Deze 
hebben we op drie verschillende scholen uitgedeeld. Hier onder zie je de foto's van de eerste twee 
scholen. Bij de eerste school stond een groep van 65 kinderen in verschillende leeftijdsgroepen al in 
een rij op ons te wachten. Alleen de allerarmste kinderen van de school waarvan de ouders het niet 
kunnen betalen kregen een schooluniform. 
 
We hebben in de stad spelmaterialen gekocht die de kinderen kunnen gebruiken in de pauzes. 
Hoepels, springtouwen, strandtennisrackets, voetballen en ook nog wat kubussen. Yean vroeg aan de 
kinderen wie er kon hoepelen. Al heel snel kwamen er vijf kinderen naar voren. Ze deden spontaan 
voor hoe je moet hoepelen en waren er erg blij mee. Ook hebben we de scholen leesboeken 
gegeven. Deze komen in de bibliotheek te liggen zodat iedereen de boeken kan lezen. 
 



We hebben een bezoek gebracht aan de derde basisschool die we dit jaar helpen. Eerst hebben we 
onze auto volgeladen met spullen om uit te delen. Nadat we de hoofdweg verlieten, kwamen we op 
zandwegen vol kuilen en plassen. Het had die nacht hard geregend, dus alle klei bleef plakken aan 
onze schoenen.  Het was nog een behoorlijk eind rijden voordat we bij de school aankwamen. 
 
We werden ontvangen door de leerkracht die vertelde dat er maar één klas aanwezig was omdat het 
zaterdag was. De kinderen hadden ook geen witte blouse aan zoals gebruikelijk, maar een sportshirt. 
We hebben de spelmaterialen en schoolboeken uitgedeeld en de kinderen zijn er gelijk mee gaan 
spelen. Erg leuk om te zien hoe blij ze ermee zijn. 
 
Er was ook een groepje leerlingen die gingen lezen uit de boeken die ze gekregen hadden en er 
waren leerlingen die met de kubus bezig gingen. Ook hebben we deze school 2 speeltoestellen 
geschonken: een glijbaan en een schommel. Helaas waren deze nog niet helemaal af en werd er nog 
volop aan gewerkt. Dit kwam omdat de afgelopen dagen de stroom uitgevallen was waardoor er niet 
gelast kon worden. Wat ook leuk was om te zien was dat er leerlingen waren die mee gingen helpen 
om de toestellen te schilderen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Project ziekenhuis 
Een van onze projecten is gericht op het uitdelen van dekens in een ziekenhuis. We werden 
vriendelijk ontvangen door de arts en het ziekenhuispersoneel. De 200 dekens werden op een 
brancard geladen en zo zijn we alle afdelingen langs gegaan om de dekens persoonlijk aan de 
patiënten te geven. Hierbij kregen we de nodige hulp van het ziekenhuispersoneel.  
 
Het ziekenhuis is voor de armere mensen. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Zo kost een 
operatie 150 dollar en een normale opname 75 dollar. Als mensen dit niet kunnen betalen, wordt dit 
via de regering gedeclareerd. Het ziekenhuis is niet zo als in Nederland. Er wordt alleen medische 
hulp gegeven. De familie moet de patiënt verzorgen en eten geven. Je ziet dan ook altijd familie 
naast de patiënt zitten.  
 
We zagen veel zwaargewonde, zieke mensen en veel ellende. Toch waren de mensen blij met een 
deken en zagen we zo af en toe een lachje op hun gezicht.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Project kleding 
Dit jaar hebben we een grote groep kinderen blij kunnen maken met een 
t-shirt, korte broek en schoenen. Op de plaatselijk markt in Cambodja 
hebben we verschillende maten kleren gekocht (in totaal 200 stuks) zodat 
we voor elke leeftijd kleren hadden. Deze hebben we op verschillende 
plekken uitgedeeld. De kinderen waren er erg blij mee. 
 
In Nederland hebben we van Siebenga Schoenen 4 dozen vol met nieuwe 
'crocs' schoenen gekregen die we mee hebben genomen in onze bagage 
naar Cambodja. Siebenga Schoenen staat elke woensdagmorgen op de 
markt in Staphorst. Al heel wat jaren krijgen we schoenen van ze die we 
uit mogen delen. Hiervoor nogmaals bedankt! 
 

 

 

https://www.facebook.com/Siebengaschoenen?__cft__%5b0%5d=AZWn5T2do7kLjmN-PKyr8YOZUNXIE8ydWhVcYgGMaf9bqXLDmcAE0rZV94Zvgzn6LAahp8l1eM2_A-6nEtFrq7-2NmuzSHh9udFKM3EPrryrlLH4QyJB8wA2UZVHF3vIQzBZO3MCuhNRxIaOduNRSp6-guLMBxycSzo5_Yt1lB0FtFKWyplU8I7C-EGk67A_bAw&__tn__=-%5dK-R


 

 
 
 
 
 



 
 
Crowdfunding  
Yean en Marco boeken altijd bij Shirley Habets 
(TUI at home) in Meppel de vliegtickets voor de 
reis naar Cambodja. 
 
Shirly hoorde over de projecten van Stichting Hart 
voor Cambodja en besloot een Crowdfunding te 
organiseren op Facebook. Zij startte zelf met een 
bedrag van 200 euro. Hierna volgde er vele 
donaties. Na 4 weken was het mooie bedrag van  
€ 1.291,27 binnengekomen. Wij willen Shirly en 
iedereen die geld heeft gedoneerd bedanken voor 
deze fantastische actie! 
 
Loempia’s 
Wil je ons steunen? Wij verkopen loempia’s op bestelling! 5 stuks voor € 6,- (bevroren).  
Je kan de loempia’s bij ons bestellen. Neem even contact op met een van ons als je interesse hebt. 

 

 
 
 

Donateurs gezocht 
Ben je al donateur? Misschien heb je in het verleden zo nu en dan geld gedoneerd aan Hart voor 
Cambodja. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee. En moet je dat vooral blijven doen! 
 
Maar... heb je weleens overwogen om donateur te worden en op vaste momenten een bedrag te 
schenken? Je kan ons een mail sturen via info@hartvoorcambodja.nl. Via een incasso, die je 
natuurlijk met mail weer stop kan zetten, wordt dan je donatie geïnd. Zo heb je er geen omkijken 
meer naar.  
 
Met vaste inkomsten uit de donateurs kunnen we namelijk nog meer projecten doen in Cambodja. 
Dus: draagt je ons een warm hart (voor Cambodja) toe? Word dan donateur voor een vast bedrag. 
Dat kan per maand, halfjaar, jaar of eenmalig, aan jou de keuze (deze donaties kun je bij de 
belastingdienst als gift aanmerken).  
 
Wij rekenen op je! 
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Bedankt! 
We willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar een gift/schenking of donatie heeft gedaan aan 
onze Stichting. Ook volgend jaar blijft Hart voor Cambodja zich inzetten en met jullie steun zien we 
het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet!  
 
Namens het bestuur,  
 

 


